
 
 
De Duits- Nederlandse relatie wordt gekenmerkt door vooroedelen en stereotype. Ik bedoel als jij 

naar de Nederlanders denkt, denk je aan de kaas- vrouw Antje en de Nederlanders denken aan bier 

en braadworst en mensen, die lerenbroeken dragen.  

Op basis van deze bevindingen heb ik het Clingendael- onderzoek behandeld. Ik heb besloten ook 

zo’n onderzoek te starten en ik heb drie Nederlandse en drie Duitse mensen m.b.t. deze onderwerp 

geïnterviewed. 

Alle Nederlanders zeiden de Duitsers zijn dieven. Ik schrok een beetje en vroeg waarom ze dat 

denken. Ze zeiden de Duitsers hebben de Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog de fietsen 

gestolen. Toen ik dat hoorde was ik niet meer geschokeerd dat de Nederlanders ons niet leuk vinden. 

Ik bedoel hoe kunnen we hun heiligdom stelen.  

Verder denken alle Nederlanders dat we steeds een beetje territoriaal denken en gek zijn. Blijkbaar is 

het in Nederland niet normaal op het strand zandkastelen te bouwen en gaten te gaven en ze maken 

grappen over de Duitsers als ze het zien. 

Dat waren alleen maar slechte of grappige dingen, die de Nederlanders over de Duitsers zeiden. 

Maar 66% van de ondervraagden zeiden dat ze de Duitse grondigheid en stiptheid bewonderen en 

waarderen. En 33% van de ondervraagden zeiden dat ze het woord “Gründlichkeit” van de Duitsers 

geleerd hebben en ze gebruiken het wel. 

De resultaten van het onderzoek met de Duitsers waren niet zo interessant, omdat ze alle hetzelfde 

zeiden en het waren alleen maar positieve aspecten. Het enige negatieve aspect is het feit dat 

Nederlanders niet kunnen voetballen. 

Maar afgezien van de paar minpunten, die de Nederlanders en de Duitsers noemden, denken we 

heel goed over elkaar en ik denk het is een goede basis voor de perfecte buurrelatie: Lang leve de 

koning en de Euregio! 


